Liturgische schikking Kerstmorgen, 25 december 2025 Winschoten
maakt door Janny Geertsema-Kieft

‘Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond’. Johannes 1:1-14

De evangelist Johannes begon zijn versie van het evangelie ‘In het begin was
het Woord, het Woord was bij God. In het Woord was leven en het leven was
het licht voor de mensen.’

Hoe wonderlijk, machtig en genadig is God: de komst van zijn eigen Zoon,
Jezus Christus, het licht der wereld. Dat vieren wij met Kerst.

Laten wij zoeken naar momenten, plekken en manieren om ontvankelijk en
opmerkzaam te zijn voor Gods Geest.

Het is feest.
Zie het wit van de bloemen,
hun kelken vol belofte.
Duiven, engelen, hemel en aarde ontmoeten elkaar,
het Kind is geboren, licht over licht.



